Rond de
Klokkenstoel

Protestantse Gemeente Wapserveen

September 2023

Zondag 24 september
Geen dienst

Begin oktober:
Kerkbalans




Diensten*

10 sept.
24 sept.
8 okt.
22 okt.
5 nov.
19 nov.
3 dec.

17 dec.

Drs. G. Kasper

geen dienst

Ds. B. Faasse

Mw. A. Vermaas

Drs. G. Kasper, Oogstdienst

Mw. S. van der Laan

1ste Advent Mw. W. van de Linden

3de Advent Dhr. J. van der Horst

*Aanvangstijd 10:00 uur, tenzij anders vermeld

Agenda

9 en 10 september 10 tot 17 uur Open Monumentendag,

m.m.v. Janet van Es (zie verderop)

Woensdag 20 sept. Gespreksmorgen aanvang 10:00 uur.

Thema: de Natuur

Woensdag 11 okt.  Stiltemeditatie aanvang 19:30 uur

Woensdag 15 nov.  Gespreksmorgen aanvang 10:00 uur

Thema: BDE (zie verderop)

Woensdag 6 dec. Gespreksmorgen aanvang 10:00 uur

Thema: voorbereiding naar de Kerstdagen



Even voorstellen........

Mijn naam is Gerry Kasper-Holwerda en ben
vanaf 1 juli 2023 als kerkelijke werker
verbonden aan de Protestantse gemeente van
Wapserveen. Vanaf 1975 wonen wij — naar
alle tevredenheid - in Staphorst. Bijna 20 jaar
was ik werkzaam in de wijkverpleging in
Staphorst en Rouveen.
Daarnaast werd ik regelmatig naar andere
werkgebieden uitgezonden. Het gebied
strekte zich uiteindelijk uit tot aan de Duitse
E grens. Na vele bijscholingen voor de
I|chameI|Jke zorg voor de medemens, had ik behoefte om een
andere richting op te gaan. Mijn wens was om een studie te volgen
waar het geestelijke welzijn van de mens op de eerste plaats kwam.

In 1996 besluit ik om een studie te volgen voor geestelijke
zorgverlening. Na de 2°en 1° graads opleiding voor Godsdienst en
Levensbeschouwing in Zwolle begon de universitaire studie tot
Geestelijk  Zorgverlener aan de Protestantse Theologische
Universiteit te Kampen. Verschillende opleidingen volgden daarna
om meer kennis en inzicht te krijgen in het mentale welbevinden
van de mens: een studie aan het Radboud in Nijmegen volgde waar
onderwijs werd gegeven over Ethiek en morele waarden in zorg en
maatschappij.

Als geestelijk zorgverlener heb ik ondertussen ruime ervaring in het
begeleiden van mensen met uiteenlopende levensvragen.

Dit inspireerde mij om een eigen praktijk te beginnen met de
missie: 'het er-zijn voor de ander'.

Ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging zijn er vaak
vragen over de zin van het leven.



In het verpleeghuis Myosotis kreeg ik mijn eerste functie als
geestelijk verzorger. Het was een mooie en inspirerende tijd. Helaas
stond ik iedere dag in de file en deze werd elke dag langer. Ik
besloot om een functie als geestelijk verzorger in het noorden van
het land te gaan zoeken. Zo kwam ik als geestelijk verzorger terecht
in het UMC in Groningen en vervolgens bij zorginstellingen in
Utrecht, Zwolle, Kampen en Friesland. Naast de functie van
geestelijk verzorger was ik als Ethicus verbonden aan meerdere
zorginstellingen.

De laatste jaren ben ik als Geestelijk Verzorger c.q. kerkelijk werker
werkzaam bij de Protestantse Gemeente in Ureterp, waar de zorg
uitgaat naar het mentale welzijn van de senioren.

Nu is er aandacht en tijd voor de gemeente in Wapserveen. Met
meerdere gemeenteleden en inwoners van Wapserveen heb ik
ondertussen kennis gemaakt. Voor de toekomst hoop ik er voor u en
jou “te zijn” in tijden van onrust, zorg, moeite of verdriet. Maar ook
gewoon voor een “ontmoeting”.

De protestantse gemeente van Wapserveen heeft de missie om een
open en informele gemeente te willen zijn, waarin een ieder zich
thuis kan en mag weten. Deze missie kan ik volledig omarmen. Het
streven is naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij ieders
leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder.

Drs. Gerry Kasper-Holwerda
Voorganger Protestantse gemeente Wapserveen



Indien ik je dragen kon.......

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen
dan droeg ik je; uren en dagen lang.

Indien ik de woorden kende

om antwoord te geven op je duizend vragen
over het leven, over jezelf,

over liefhebben en gelukkig worden,

dan praatte ik met je; uren en dagen lang.

Indien ik de vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik; uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan; uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel
ik ben maar een vriend op je weg; al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:
je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen

als je een vriend hebt; voor uren en dagen lang!

drs. Gerry Kasper-Holwerda




Staphorst en Rouveen

Een stukje geschiedenis waar wij met ons
gezin vanaf 1975 wonen

De regio van Staphorst en Rouveen begint pas de volle contouren te
krijgen in de tweede helft van de Middeleeuwen. Dan ontfermen
streekbewoners langs het huidige Zwartewater, Meppelerdiep en de
Reest zich over de talloze ontheemden die op de vlucht zijn
geslagen voor de steeds maar terugkerende stormrampen die de
Midden-Nederlandse, laaggelegen veenstreken — die we nu kennen
als het llsselmeergebied — teisteren. Men biedt hen de ruimte om
mee te helpen de veengebieden te gaan ontginnen in ruil voor
onderdak, advies en veiligheid. En zo wordt er door talrijke nieuwe
streekbewoners meegeholpen om de veengebieden, met o.a.
kloosters als basis, via het recht van opstrek te ontginnen.

Uiteindelijk onder gezag van de Duitse keizer en een Utrechtse
bisschop en leenheer wordt ook dit gouw geknecht. En de vele
bestuurlijke veranderingen ten spijt, heeft deze gemeenschap het
veengebied onderworpen en vooral ingericht als landbouwgebied.

Maar liefst 4 keer moest het opnieuw worden ontgonnen voordat
het streekdorp als één lint aan de Oude Rijksweg tot stilstand kwam.
Maar stilstand moeten we opvatten als ‘geen nieuw dorp meer
oostelijk van de huidige’, want in Staphorst staat de tijd niet stil:
voor buitenstaanders lijkt dat maar zo.......

Staphorst vormt samen met Rouveen een lintdorp van bijna twaalf
kilometer. Het is in deze gemeente verboden mensen te
fotograferen (sinds 1937).



Dit verbod beschermt inwoners in klederdracht op bepaalde locaties
tegen opdringerige y e
fotografen. ' " L=
Op overtreding staat een
boete van maximaal 225
euro.

Vorig jaar is een bedrijf dat voor commerciéle doeleinden aan het
fotograferen was, nog gemaand om daarmee te stoppen. Bij enkele
kerken staan bordjes die op het verbod wijzen; het is al eens
voorgekomen dat fotografen tijdens diensten in de bomen klommen
vlak voor het raam van de kerk om de Staphorsters vanuit die
positie te kunnen vereeuwigen.

Op doordeweekse dagen mogen alleen na toestemming foto's
worden geschoten van de inwoners, van wie er steeds minder nog
gekleed gaan in klederdracht.

Duizend schitterende
boerderijen zorgen voor een
fotogeniek decor.

Ze zijn langgerekt, blauwgroen
geschilderd en met riet
gedekt.

Maar liefst 300 boerderijen
staan op de monumentenlijst.

drs. Gerry Kasper-Holwerda



Monumentendagen

Op 9 en 10 september is de kerk open in het kader van de
Monumentendagen.

Zoals elk jaar doet ook de kerk in Wapserveen hieraan mee.

Op beide dagen zal kunstenaar Janet van Es aanwezig zijn om haar
manier van bezig zijn met keramiek te laten zien.

In 2 sessies, zaterdag van 10 tot 11 uur en op zondag tussen 13 tot
16 uur wil ze met het publiek delen hoe het maken van "flinten”
vorm krijgt.

De kerk is open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Op zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst.

De Flintenweg, de weg naar worden wie je bent, bestaat uit
keramische objecten die hun vorm verkregen hebben van
zwerfkeien, volop te vinden in het Drentse landschap waar we ons
dagelijks begeven. De veelheid aan nuances geven de flinten een
gelaagdheid die, altijd even subtiel van kleur, met een verfijnde
textuur is aangebracht.

ledereen is van harte welkom.

STEUN ONZE DORPSKERK!

Begin oktober is er weer de actie Kerkbalans! En hopen we weer op
een bijdrage van u te mogen rekenen, zodat we voor het komend
jaar weer de nodige middelen hebben om de kerk in stand te
houden.

Mochten we u niet persoonlijk treffen, dan kunt u uw bijdrage ook
overmaken op NL84RABO 0373732074

Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

De kerkenraad



Bij de gespreksmorgen van 15 november

Tussen leven en dood:
een bijna-dood-ervaring (BDE)

Jaren geleden was ik als geestelijk
verzorger werkzaam in het ziekenhuis en
kreeg een verzoek van een specialist of ik

.

g~
een jonge patiént wilde bezoeken. Hij was 3’ '
ernstig gewond geraakt bij een

bedrijfsongeval. De jonge man was van het dak gevallen tijdens
zijn werkzaamheden.

Ik bezocht de jonge man — we noemen hem Johan — op de
Intensive Care. Toen ik mij voorstelde begon Johan direct te
vertellen over wat hem was overkomen.

Hij was ruim 7 meter naar beneden gevallen en kwam op een
versteend hard pad terecht. Zijn toestand was ernstig. Hij brak
zijn arm op 2 plaatsen, 6 rugwervels, zijn bekken en nog veel
meer botten in zijn lijf. Toen hij —Johan - eenmaal op de grond
lag gebeurde er iets ongelofelijks.

Ik —Johan - ging in gesprek met de Bron — of met God. Ik trok
mijn lichaam uit als een soort oude jas en werd weer één met
het universum, het was echt prachtig.

Ik beleefde het meest mooie, maar ook het heftigste fragment
uit mijn leven. De Bron — of God — bracht mij weer tot rust, en
vertelde mij dat ik een keuze moest gaan maken tussen “Liefde
en Angst”.

Toen ik —Johan — weer bijkwam in het ziekenhuis vertelden de
artsen mij dat ik niet meer zou kunnen lopen. Als gevolg van dit
ongeluk was ik voor langere tijd verlamd en zat ik in een



rolstoel; toch wist ik van binnen dat dit allemaal maar tijdelijk
zou zijn.

Het maakte Johan niet ongerust. Hij wist simpelweg dat hij was
gezegend door de Bron — of God.

Na deze bijna-dood-ervaring heeft Johan veel inzichten mogen
ontvangen en nam zijn leven een totaal andere wending. Hij
ging zich verdiepen in religie en spiritualiteit. Johan zit niet
meer in een rolstoel en heeft nooit getwijfeld aan deze
bijzondere ervaring en/of de gesprekken met de Bron — of God.
Het leven van Johan heeft een andere zingeving gekregen.

Een bijna-doodervaring is niet makkelijk te begrijpen en
ook niet om te krijgen, het zet je hele wereld op z'n kop.
Mensen veranderen totaal, ineens staan zintuigen
wagenwijd open, zijn ze gevoelig voor licht en geluid,
kunnen niet meer tegen ruzie of conflicten. Na al die
ruimte en liefde gevoeld te hebben, kunnen mensen ook
heimwee hebben en heel erg verlangen naar ‘thuis’. Of ze
zijn helemaal niet meer bezig met geld of macht, waar dat
eerst heel belangrijk voor ze was. Ineens raken ze
geinteresseerd in liefde geven aan anderen, in spiritualiteit
en hun levenstaak.

Als je zo verandert, kan je omgeving zich van je
vervreemden. Zeker in een relatie kan dat ingewikkeld zijn.
Al zijn er ook partners die proberen zich te verdiepen in de
bijna-doodervaring van hun geliefde. Een bijna-
doodervaring kan een bijzondere betekenis en grote impact
hebben in het leven.”

Een bijna-doodervaring komt steeds vaker voor, want door
medische vooruitgang worden mensen vaker ‘teruggehaald’.
Het is zo’n heftige ervaring, dat degene die het meemaakt,
voorgoed anders in het leven staat.

drs. Gerry Kasper-Holwerda
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Oproep Herdenkingsdienst 31 december

In de oudejaarsdienst willen wij de overledenen van 2023
herdenken. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars
voor hen aangestoken.

Als kerkenraad willen we zorgvuldig zijn met het vermelden van de
namen tijdens de dienst en in het kerkblad van december.

We vragen de nabestaanden om hiervoor, indien van toepassing, de
namen aan ons door te geven.

De kerkenraad

Bloemengroet

Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen altijd naar iemand
uit Wapserveen gebracht. Dit wordt tijdens de
kerkenraadsvergadering besproken.

Weet u iemand die wel een bloemetje verdient? Neem contact op
met Gerry Kasper of iemand anders van de kerkenraad.

Schoonmaak

Op zaterdagochtend 7 oktober willen we een ‘grote’-schoonmaak
houden. In en rond de kerk. U bent van harte welkom om ons te
komen helpen. Om 9:30 uur beginnen we met koffie.

Vele handen maken ligt werk, we hopen op uw medewerking.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hendrik Westenbrink.
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Collectes van de afgelopen periode:

18 juni 2023 € 76,21
2 juli 2023 € 91,=

16 juli 2023 € 76,65
30juli 2023 €105,65
13 augustus 2023 € 79,35

Kerk in Actie
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Diaconie

Kerk in Actie

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het

Bloemenfonds, vermeld dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL84RABO00373732074
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De kerk is open!

Maar de zomer is bijna voorbij.

Vanaf 1 oktober is de kerkdeur niet dagelijks geopend, maar in het
voorjaar, vanaf Pasen, willen we de kerk graag weer openstellen. Ik
wil de vrijwilligers, die elke dag weer voor openen en sluiten hebben
gezorgd hartelijk bedanken en hoop dat we volgend jaar weer een
beroep op jullie mogen doen.

Hieronder een paar reacties uit het gastenboek:

“Geweldig dat deze kerk open is en dat we zodoende even heerlijk
van de rust mogen gebruiken”

“Op deze heerlijke zonnige maandagochtend zijn we met een mooie
fietstocht bezig en kwamen we dit kerkje tegen, mooi!!
Ook konden we even van het toilet gebruikmaken”

“Mooi, dat het kerkje open was. Prachtig kerkje, een mooi orgel.
P.S. Fijn dat ik even gebruik kon maken van het toilet, ik heb geld in
het potje gedaan”

“Wat een verrassing dat de kerk open is. We waren hier al eens
eerder (tijdens de fiets 4-daagse), maar toen was de kerk dicht.
Goede herinneringen! Mijn tante is hier ouderling geweest en is
vanuit deze kerk begraven. Dat hebben we destijds via een
videoverbinding kunnen volgen. Heel bijzonder”

“Wat een mooi kerkje!
En een prachtig stilleven glazen vaas met bloemen”

“Een moment van rust in het mooie kerkje”
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Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen

Kerkelijk werker

Voorganger Mw. Drs. G. Kasper Tel. 06 10434462
Voorzitter / Hendrik Westenbrink Tel. 06 51826102
Ouderling
Ouderling/scriba Bertha Doorten Tel. 0521-321236
Diaken Anja Benak Tel. 0521-320008
Diaken Roelof Verbeek Tel. 0521-344563
Diaken Geke Hage Tel. 0521-598251
Adviserend
kerkenraadslid Arend Jan Booij Tel. 0611264941
Kostersgroep: Albert v.d. Berg Tel. 0521-343770
Inge en Otto Janssen Tel. 0521-320499
Roelie Sol Tel. 0521-321346
Nico en Karin Riegman Tel. 0521-344534
Banknummers:
Diaconie Prot. Gem. Wapserveen NL79RAB00361248458
Kerkrentmeesters NL84RAB00373732074

mail-adressen:

Kerkelijk werker/voorganger info@gerrykasper.nl
Voorzitter kerkenraad westenbrinkhendrik@gmail.com
Redactie Kerkblad klokkenstoel@kpnmail.nl

Bezoekt u ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen.nl

Sluiting kopij volgende ‘Rond de Klokkenstoel’ 5 december
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